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Na enthousiaste verhalen gehoord
te hebben over de door de KTW
Chetmno georganiseerde pittige,
doch relaxte toertocht, besloot ik
deze tocht dit jaar zelf te varen.
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Eerst met het vliegtuig naar Bydgoszcz, en
verder met bus en trein naar het startpunt
was alleszins goed te doen. Ondanks de
taalbarriere verliep communicatie heel
goed: sommige Polen spraken goed Engels,
anderen Duits, en als dat niet lukte, maak-
ten de goede wil en handen- en voetenwerk
dat gemis meer dan goed. Regelneef Marek
van de KTW Chelmno was erg behulpzaam
en verstrekte alle noodzakelijke informatie.

Op het beginpunt bij het clubgebouw kon
je kamperen op het (grotendeels verlaten)

militaire terrein, of met matje en slaapzak
in de gymzaal bivakkeren. Erg goed gere-
geld, zodat ik ook gelegenheid had om
Chelmno zelf te bezoeken: een leuke klei-
ne stad met diverse fraaie monumenten.
De begindag van de tocht werd uitgebreid
opgevrolijkt met de lokale majorettes, de

muziekband en diverse speeches van hoog-

waardigheidsbekleders. Hierna werden we
met een bus naar het beginpunt vervoerd.
Onze bagage werd gedurende de gehele
tocht door een militaire vrachtwagen ver-
voerd, hetgeen het varen een stuk verge-
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makkelijkte. Ik mocht een kanopeddel en
zwemvest lenen van de club, en de kano
zelf lag al op het beginpunt voor ons klaar.

Verhalen over primitieve sanitaire voorzie-
ningen, gebrekkig bevoorrade winkels en
lekke huurkano s kunnen worden afgedaan
met één woord: onzin. Polen heeft nog veel
charmante authentieke trekjes, maar wordt
steeds Europeser (als je daaronder verstaat
dat dingen goed geregeld zijn ).

De dagen kenden alle een vergelijkbare
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planning: soms lagen we om 9 of 10 uur

op het water voor een tocht tot ongeveer
13.00 uur (20-25 km), soms hadden we
langere vaardagen (tot 50 km), maar die
werden over het algemeen gevolgd door
een rustdag. Alle tochten waren ook door
een minder ervaren vaarder goed te doen.
Na de tocht gingen we de tent opzetten,
om vervolgens te genieten van het goede
eten uit de gaarkeuken die voor de gehele
groep kookte. De middag hadden we vrij,
wat ons de gelegenheid bood de diverse
bezochte dorpen en steden te bezichtigen:
hetgeen een leuke dwarsdoorsnee ople-
verde van Polen.

De vaarders kwamen uit Polen, Duitsland,
Belgié en Nederland: een leuke mix van
deelnemers van 7 tot 85 jaar! Er werd goed
gekeken naar vaarervaring, zodat ervaren

vaarders samen voeren met ‘kano-leken’ in
tweepersoons kano’s. Op die manier kon
iedereen van het varen genieten. Zelfs een
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medisch team was van de partij!

Ter verhoging van de feestvreugde werden
we Dij elke mogelijke gelegenheid toege-
sproken door burgemeesters, toegezongen
door lokale zanggroepen, toegespeeld door
lokale bands; veel dagen genoten we van
dit entertainment met een hoog Pools
karakter - waarbij het bier rijkelijk vloeide.
Ook een enkel kampvuurtje en gitaarse-
renades waren leuk, de (Poolse) teksten
klonken tegelijk bekend en toch onbekend
met veel vertalingen van (Engelse) mee-
zingers. Een van de plaatselijke rituelen is
de inwijding van nieuwe deelnemers door
Neptunus...

Van Chelmno via Tereszewo, Bachotek,
Brodnica, Golub-Dobrzyn, Elgiszewo,
Torun, Solec Kujawski voeren we weer
terug naar Chelmno. Met name Torun was
een verrassing: een oude Hanzestad die op
de UNESCO Werelderfgoedlijst staat waar
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we van een prima rondleiding genoten. Op
de terugweg bezocht ik nog Bydgoszcz en
Warschau, ook plaatsen die meer dan de
moeite van een bezoek waard zijn.

Kortom:

Een erg leuke relaxte tocht in een heel
mooi land, met leuke kampeerplekken,
prima bagagevervoer en elke dag een
(goede lekkere) warme hap uit de keuken.
Zeer de moeite waard om een keer mee te
(er)varen. <

Voor vragen en meedoen met de
komende tocht kun je contact opnemen
met KTW Chetmno:
ktwchelmno@onet.eu.

De tocht wordt ook via de TKBN
georganiseerd.
Zie de website www.tkbn.nl.

Leuke mix
deelnemers




